
Hoe gaat het met..........................? 

Door: Reinier Hitzert 

 

 

 

Naam:     Jappie Booij 

Geb. Datum:    29-08-1950 

Getrouwd/samenwonend met:  Anneke Stuut 

 

 

Werkkring: ING. Maar vanaf 01-02-2010 ga ik genieten van heel veel vrije tijd. 

 

Hobbies: Hoofdzakelijk alleen voetbal. Ben nu trainer van Bakhuizen een vijfde klasser op 

zondag. 

 

Voetbalcarriére: Vanaf mijn zesde bij Sc Leeuwarden, gespeeld in de hoogste elftallen, vanaf 1986 

t/m 1972 bij Sc Cambuur. In 1972 afgekeurd voor betaald voetbal ivm twee keer een beenbreuk 

binnen een half jaar. Daarna drie jaar gespeeld in het eerste van Sc Leeuwarden zm. Toen overgestapt 

naar Blauw Wit. Daar heb ik mijn mooiste tijd als voetballer gehad en daar Henk Buning leren 

kennen. We hebben nog steeds contact met elkaar. In 1980 zijn we verhuisd naar Sneek en ben vanaf 

het seizoen 1980 lid van Sneek geworden. Hier tot aan mijn 39 in het het eerste gespeeld, daarna in 

het tweede, derde en vierde. 

Hoe gaat het met je? Uitstekend. Iedereen is gezond ( ook de kleinkinderen) en dat vind ik heel 

belangrijk. 

Tussen 1968 en 1972 heb je nog voor Cambuur Leeuwarden gevoetbald, kom je daar nog 

regelmatig? Zeker, als oud cambuur speler kunnen we een vrij kaartje bestellen en dan mogen we 

ook in het spelershome komen. 

Je bent geboren in Leeuwarden, maar intussen een echte ‘Sneeker’ geworden wat vind je het 

mooiste plekje in de Waterpoort stad? De Marktstraat, tijdens alle activiteiten. 

Je bent ook altijd actief geweest voor de club Sneek, vervul je daar nog steeds functie? Op dit 

moment niet. Maar volgend jaar ga ik misschien woensdagmiddags de jeugd trainen. 

 



En wat heb je voor de club zoal gedaan? Ik heb bij Sneek de selectie’s van de e’s, d’s,b’s en het 

tweede getraind 

In 1998 kwam je bij IJVC en werd er voor de eerste keer hoofdtrainer, je nam het over van 

Otten wat trok je aan in IJVC? Een club die op de rails gezet moest worden. Tijdens de overname 

werd mij duidelijk  dat veel echte IJVCers niet meer in het eerste wilden spelen. Hier heb ik dus eerst 

wat aan moeten doen en dat is toen gelukkig gelukt. 

Vervolgens ben je vele jaren blijven hangen om het zo nog 2x als hoofdtrainer over te nemen, 

met als hoogtepunt promotie in 2005 – 2006, kwam er nooit iets interessants op je pad om IJVC 

te verlaten? Ja wel, maar niet waar ik een goed gevoel bij had en IJVC is toch in mijn bloed 

gekropen. 

In het seizoen 2007-2008 was je trainer bij Oudega om het een jaar later hogerop te proberen 

bij WPB in je eigen stad. Waarom liep dit niet zoals je gedacht had? Omdat er teveel nieuwe 

spelers ingepast moest worden. Deze spelers die van andere verenigingen kwamen, zonder een van te 

willen kwetsen, hadden niet het nivo van een tweede klasser. Daar kwamen de schorsingen en 

blessures ook nog eens bij. Plus dat ik de opdracht mee had gekregen om te verjongen. Soms maak je 

wel eens een verkeerde keuze en ik had gewoon bij Oudega moeten blijven. Maar het was wel een 

goede leerschool. 

In oktober 2008 werd WPB tijdens een wedstrijd opgeschrikt door een hartstilstand bij SDS’er 

Floris Hiemstra. Door het cordate optreden van WPB (dmv een AED) veranderde het imago 

van de club iets. Onderstaand de kop van het artikel in het FD. 

Sneek - Als voetbalclub is het moeilijk om een stempel kwijt te raken. Al helemaal als het een negatieve 

betreft, zoals dat bij Waterpoort Boys het geval is. Of ‘was’ wellicht, getuige de loftuitingen waarmee de 

Sneker ‘probleemclub’ de afgelopen weken werd overspoeld, omdat de aanwezigheid van een defibrillator 

écht van levensbelang bleek. Trainer Jappie Booy glimt dan ook van trots. ,,Ze kunnen zeggen wat ze willen, 

maar we hebben wel een leven gered.”  

Om dit mee te maken als trainer is verschrikkelijk, hoe hebben jullie dit als team beleefd? 

Als schokkend, want ook sommige spelers van WBP konden Floris goed. Ikzelf heb Floris bij Sneek 

getraind en zijn ouders en broer zijn ook goede bekenden.   

 

Helaas heb je afscheid genomen met een degradatie bij WPB, nu ben je trainer bij Bakhuizen, 

dit is je derde club in even zoveel jaar ben je nu van plan hier wat langer te blijven? Ja, dat hoop 

ik wel. Ik heb het er ontzettend naar mijn zin en volgens mij is dit wederzijds. Ergens hoop ik dat ik 

hier een jaar of drie mag/kan blijven. 

En hoe bevalt het om op zondag te spelen? Is even wennen, maar houdt wel in dat ik nu in de 

gelegenheid ben om regelmatig bij zaterdag verenigingen te gaan kijken. 

Bekijk je nu ook meer wedstrijden op zaterdag, of heb je andere bezigheden?  Ik probeer nu wel 

op zaterdagen de leuke wedstrijden in de omgeving te bezoeken. Aangezien ik ook de B1 van 

Bakhuizen train ben ik ook regelmatig op zaterdagmorgen op de velden te vinden. 

 



Wat vond je typisch IJVC?  In al die jaren de gezelligheid, die soms iets te vaak, voorop stond. Ook 

de twee jaarlijkse feesten staan mij bij en waren altijd perfect georganiseerd, ik heb daar een groot 

respect voor. Ook de Sinterklaas feesten waren altijd een happening en niet te vergeten de uitstapjes 

naar Terschelling. 

Leukste ervaring tijdens je IJVC periode?  Uiteraard de promotie met Sybren  als leider en IJVC’er  

van het jaar 2001-2002 

Enkele korte steekwoorden: 

Mooiste club:  Blauw Wit en IJVC 

Mooiste vrouw: dat zijn er vele, maar ik hou het bij Anneke 

Mooiste auto: Audi 80 stationwagon 

Beste kroeg: Bakkersdochter 

Mooiste muziek: Animals, Queen,  

Lekkerste drank: Bacardi Cola 

Internet: www.voetbalnoord.nl en www.primeur.nl en www.knvb.nl   

Krant: Sneeker en LC 

 

Jappie...........     we danken je voor je tijd!!  

http://www.voetbalnoord.nl/
http://www.primeur.nl/
http://www.knvb.nl/

