HOE GAAT HET MET......ccenenvereenennnd

Door: Reinier Hitzert

Naam: Arie Hoekstra
Geb. Datum: 17-09-1957
Getrouwd/samenwonend met: Marijke Troost
Kinderen: Niels (27)
Jorn (24)
Annelie (14)
Werkkring: Commercieel Manager bij BeneVia Groep BV

(assurantie-tussenpersoon)

Hobbies: Voetbal, Ruitersport dochter, Lezen

Voetbalcarriére: 1IJVC, ONS Sneek, CVV Berkel

Hoe gaat het met u?

Prima, woon nu sinds 1993 in het “Westen”. Heb daar uitstekend mijn draai gevonden. Natuurlijk
mis ik Friesland en dan specifiek mijn 2 zoons die nog in Sneek wonen wel (door de afstand is even
langs wippen niet mogelijk), maar verder heb ik het hier uitstekend naar mijn zin. Ik woon in
Bergschenhoek, een groot dorp dat tegen de stad Rotterdam aan ligt.

Op 17 jarige leeftijd behaalde u in 1974 al een kampioenschap met IJVC 1 (de laatste tot nu
toe), het hoogtepunt was eigenlijk al bereikt. Wat was een ander hoogtepunt voor u in uw
voetbalcarriere bij 1JVC?

Promotie van de 4° klas naar de 3° klas middels een promotiewedstrijd in Heerenveen. We waren als

2° geéindigd en wonnen de beslissingswedstrijd met 1-0. Een persoonlijk hoogtepunt was de interesse
van Heerenveen in mij. Nadat de formaliteiten al waren geregeld, heb ik uiteindelijk de beslissing om
naar Heerenveen te gaan toch herzien. School was daarbij het belangrijkste motief.

In 1979-1980 speelde u nog even 1° klasse bij ONS Sneek hoe heeft u dit ervaren?

Dat was een hele mooie periode. Spelen tegen IJsselmeervogels, ACV, Quick Boys etc. zijn prima
herinneringen. Het voetbal lag op hoog niveau en ik heb daar toen veel geleerd. De verre
uitwedstrijden (’s ochtend 9 uur weg en ’s avonds 9 uur thuis) vond ik echter niet super en toen
Lammert Koster en Rink Bonne Nauta zich bij mij kwamen melden om me over te halen terug te keren
naar 1JVC, was ik gauw overgehaald.



Uw zoon Niels speelt momenteel bij ONS Sneek, zien we hem ooit nog in het blauwe shirt van
1Jve?

Zeg nooit nooit....., ik geef dan wel het advies om ook Jorn (Waterpoort Boys, red) er bij te halen.
Samen is het een mooi duo, dat zeker bij 1JVC zeer goed uit de voeten kan. Sowieso ben ik al van plan
om wat vaker te gaan kijken bij Jorn en Niels. Dan zeker dus!

In 2002 werd Niels nog geselecteerd voor de amateurselectie (Noord) van Oranje en speelde het
de Regions Cup in eigen land. Hoe speciaal vond u dat?

Ik vond dat wel heel speciaal, je staat dan wel met enige trots aan de zijlijn. Toch heb ik de mooiste
herinneringen (wat betreft Niels zijn voetballen) aan het winnen van de Friesland Cup en zijn
wedstrijden in de Friese jeugd. Leuke, spannende wedstrijden, op een hoog niveau destijds.

U hebt ervaring gekregen met bestuurscrisissen, zo zorgde u er samen met nog een ouder voor
dat PV De Bleiswijkruiters bleef bestaan. Op de ledenvergadering werd alleen gesproken over
opheffing. U dacht bij uzelf:” Dat zal toch niet waar zijn”. U bent nu voorzitter van deze club.

Hoe hebt u die periode beleeft tussen bijna opheffing en vandaag de dag?

Alles heeft te maken met enthousiasme en het gegeven dat “vrijwillig niet vrijblijvend” is. We hebben
de schouders er onder gezet en zijn inmiddels 4x zo groot gegroeid. De schulden zijn gesaneerd en de
vereniging bloeit weer. Goede organisatie, VERPLICHTE vrijwilligerstaken en transparantie zijn
zaken die daar zeker debet aan zijn.

Uw dochter Annelie is lid van PV DBR (De Bleiswijkruiters) en doet dat verdienstelijk in 2008
mocht ze meedoen aan de Nederlandse titelstrijd, hoe beleeft een trotse vader dit?

Annelie rijdt zeg maar op het hoogste amateurniveau van Nederland (vergelijkbaar met de
hoofdklasse bij het voetbal). Ze rijdt dressuurmatig en —alhoewel niet zo spectaculair als de
springsport- dat is best wel superspannend. Het gaat om kleine dingen, die beslissen of je echt
meedoet of niet. Het is wel een sport waar veel geld nodig is, dus de echte top halen is moeilijk.
Inmiddels rijdt ze ook op Nationaal niveau mee, door deel te nemen aan de Imperial Riding Cup. Zo
rijdt ze dan bijv. in Weert, Assen, Uden, Emmeloord etc. Dit jaar ervaring opdoen, volgend jaar
hopen we een “dikke middenmoter” te zijn.

Ik ben inderdaad trots op haar, nog niet eens zozeer vanwege de prestaties.

Meer door haar beleving. Haar discipline is enorm (elke dag minimaal 2 uren), ze organiseert het
super in combinatie met school en huiswerk. Daar ben ik ECHT trots op. Ze zeurt nooit....., hier bij
CVV Berkel zeg ik wel eens dat de heren voetballers es een keer hun mond moeten houden als het om
tijd, energie etc. gaat wat je in een sport steekt.

Destijds was ze de enige met een C-pony die op dat niveau actief was, hoe doet ze het nu?

Ze heeft nu een D-pony en deze hebben we nog maar net een jaar. Ze doen het samen heel goed.
Beide zijn ze getalenteerd, trainen 2 & 3x per week privé en hopen volgend jaar zeker op regionaal
niveau hoge ogen te gooien, met —wie weet- op nationaal niveau ook eens een succesje.



Een andere organisatorische dip die u meegemaakt heeft is bij CVV Berkel, waar op een
gegeven moment nog maar twee bestuursleden waren. 5 bestuursleden stapten op en u bleef met
voorzitter Bas de Jong over. Daarnaast vertrokken bijna de gehele technische staf en negen
basisspelers.

Hoe heeft u deze crisis beleeft, en wat waren de beweegredenen om er ook niet de brui aan te
geven? En hoe kwam u tot het besluit om Jol te ontslaan?

Allereerst vertrokken er geen 9 basisspelers. Er vertrokken uiteindelijk 7 spelers, waarvan 1 helemaal
los stond van de situatie destijds, 4 die met Jol meegekomen waren en 2 die ik liever toch al kwijt was
omdat ze altijd voor tweespalt zorgden.

Waar niet over geschreven werd is dat er 15 ECHTE CVV Berkel-spelers zouden zijn weggegaan als
Jol zou blijven.

De beweegreden om er niet de brui aan te geven was dat ik de persoon was (als verantwoordelijke
voor voetbaltechnische zaken) die had geadviseerd om Jol te ontslaan. Dan moet je dus “staan voor
je visie”. Reden: kort gezegd, hij wilde nog meer spelers “halen”, was niet in staat een homogene
groep neer te zetten, wilde club-iconen de wacht aanzeggen en werkte niet meer volgens het
opgestelde beleidsplan. Kortom: zorgde voor een slechte sfeer en veel spanning binnen de selectie en
ook de vereniging. Dit zou alleen maar erger geworden zijn. Het gehele bestuur ondersteunde de
uiteindelijke beslissing. Onder de dreiging van Jol dat hij de gehele club kapot zou maken en tevens
een enorm bedrag zou eisen, heeft een deel van het bestuur hun beslissing herzien.

De voorzitter en ik bleven echter van mening dat het voor de lange termijn beter was en hielden vast
aan de eerder genomen beslissing. Dan is het buigen of barsten! Voor 5 bestuursleden betekende dat,
dat ze er mee gingen stoppen. Naar mij toe was dat hun drukmiddel. Dat werkt bij mij dus niet op die
manier. Tijdens een bijzondere ALV steunde 80% van de ALV ons.

Na een sportieve dip van één jaar, zijn we direct weer gepromoveerd en liggen nu weer prima op
koers met een prachtig jong elftal, met diverse —eigen- talenten. Daarbij hebben we een prima, jong
en enthousiast bestuur met ook kennis van VOETBAL-zaken.

Misschoen moest het allemaal wel zo gebeuren...., toeval bestaat niet.

Het ontslag had veel voeten in de aarde, zo bleek het lastig om het contract te ontbinden wat
zelfs eindigde voor de kantonrechter in Rotterdam.

Had u gedacht dat dit zoveel commotie met zich mee zou brengen (zelfs door via de sms
bedreigd te worden)?

Primair niet omdat we heldere afspraken hadden gemaakt met Dik Jol omtrent een exit-regeling.
Achteraf bleek dat deze door de penningmeester niet verwoord waren in het contract.

Jol is een meester op contractueel gebied (samen met z'n advocaat) en heeft inderdaad een
schadevergoeding gekregen. Vervelend, maar niet meer dan dat.

Wat betreft de bedreigingen via SMS... Die gingen echt ver. Duidelijk werd dat Jol een enorme
(slechte) invloed op mensen kan hebben. Voor mij dus slechts een extra bewijs dat de genomen
beslissing de enige juiste was.



Tijdens dat seizoen (2006-2007) zat u zelfs nog even op de bank als vervanger van Jol, deed u
dat herinneren aan de tijd dat u trainer / speler was bij 1JVC?

Dat heb ik zelfs vaker dan één keer gedaan. De wedstrijd waar je op zinspeelt was tegen FC Boszoom,
de voetbalvereniging waar de echte Feyenoord-supporters (harde kern) speelden. Zij hadden een
bloedhekel aan Jol, vandaar dat wij het niet verstandig achtten om hem daar als trainer bij aanwezig
te laten zijn.

Verder vond ik het leuk om te doen, zeker toen in de wedstrijd tegen Boszoom een wissel aan onze
kant van doorslaggevend belang was voor de eindzege.

Na deze droge materie is er nog wat tijd voor leuke vragen waar niet al te veel over nagedacht
hoeft te worden.

Wat vond u typisch IJVC?
Een sterke 3° helft!!!!
Leukste ervaring tijdens uw 1JVC periode?

Was toch het kampioensjaar. De leider van Al verplichtte mij destijds te kiezen tussen Al en het 1°,
Dat werd natuurlijk het 1°. Trainer Buning heeft mij —ondanks mijn jeugdige leeftijd- dat seizoen elke
wedstrijd minimaal een helft laten spelen. Een trainer die vertrouwen gaf en in het veld een prima
verlengstuk had in Joop Langhorst, een fantastische voetballer waar ik veel van geleerd heb.
Specifiek in dat jaar: mijn debuut thuis tegen Woudsend.

Harde wind....., en IJVC had zo ongeveer 10x lat en paal geraakt, maar de bal mocht er niet in. Mijn
invalbeurt leidde tot mijn 1° doelpunt voor IJVC en de 1-0 winst.

Nog één hoogtepunt wil ik niet onvermeld laten en dat was de allereerste officiéle thuiswedstrijd tegen
ONS in de 3° klas. Zo’n 1200 man publiek en een 5-1 overwinning! Super was dat. (Arie Hoekstra
scoorde 4x die wedstrijd, red)

Weet u zelf hoeveel doelpunten u gescoord heeft in uw actieve voetbal carrieré?

Officiéle doelpunten wist ik niet, dat heb ik inmiddels begrepen van jullie site. Dat is trouwens een

leuk initiatief, die historische feiten.
Wij proberen hier nu ook zoiets op poten te zetten.

Enkele korte steekwoorden:

Mooiste club: Betaald: Heerenveen, Amateur: 1JVC

Mooiste vrouw: Zonder dollen, mijn eigen vrouw Marijke.

Mooiste auto: BMW Cabrio

Beste kroeg: Destijds De Sneeker Pan, nu: De Witte Kat (recentelijk met een

trainingsweekend van CVV Berkel nog bezocht, was erg gezellig met de
groep daar.....)

Mooiste muziek: Geen voorkeur, ik vind een nummer mooi of niet.

Lekkerste drank: Bacardi met cola light

Internet: Onmisbaar, uiterst handig. Ook voor de organisatie op voetbalgebied.
Krant: Algemeen Dagblad

Vanuit Bergschenhoek, de hartelijke groeten en wie weet tot ziens.

Arie........... we danken u voor uw tijd!!



